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VERRASSENDE  
LIERSE 

PLEKJES
Denk je dat de Lierse binnenstad 
geen geheimen meer heeft voor 
jou? Misschien moet je je mening 
bijstellen… Lier herbergt heel wat 
verrassende plekjes. Bijzondere 
gebouwen met een boeiend ver-
haal en een fraaie omgeving. Wij 
nemen jullie graag mee op een 
ontdekkingstocht van ongeveer 
4 kilometer langs een dertigtal 
fascinerende publieke plaatsen.

Tijdens de wandeling die je met mama/
papa/oma/opa/... maakt, zijn er op meer-
dere locaties kleine opdrachten. Met potlood 
of pen, enkele bladen papier en eventueel een 
klembordje klaar je de klus.
Gelukkig voor jou zijn er geen foute ant-
woorden. Vandaag staat alles in het teken 
van ontdekken, beleven en plezier maken. Ga 
met je familie op stap en ontdek samen de 
bijzondere plekjes van Lier!
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VOOR
WOORD

“Erfgoed in tijden van Corona”, geen 
schrijver die zich aan zo’n titel zou wagen. 
Maar de manier waarop onze ploeg deze 
Open Monumentendag 2020 toch mogelijk 
maakte verdient wel een Nobelprijs. De 
maatregelen die vandaag gelden zijn voor 
niemand prettig, maar helaas wel nodig om 
in veiligheid te genieten.
Waarom zouden we in volle crisis ons 
bezig houden met erfgoed? Velen hebben 
nu andere zorgen aan hun hoofd. Maar 
erfgoed is eeuwigheid. Onze oudste Lierse 
monumenten hebben al talloze plagen over 
Lier zien trekken. Pest, cholera en Spaanse 
griep ketsten af op hun zwijgende muren. 
Vandaag zijn al deze kwalen gelukkig 

verdwenen. Maar onze monumenten staan 
er nog steeds. Zij waren er lang voor ons 
en zullen ook ons overleven. Die gedachte 
dreef ooit de Lierenaren om zulke statige 
pracht te bouwen: hun door ziekte en 
dood geteisterde wereld iets nalaten dat 
de eindigheid oversteeg. De schoonheid 
van hun werk biedt troost aan nieuwe 
generaties, terwijl ze worstelen met hun 
nieuwe plagen. “Panta rhei”, zo wisten 
de oude Grieken al: alles gaat voorbij. 
Ook Corona dus. Geniet van deze Open 
Monumentendag!

Rik Verwaest, 
Schepen van Erfgoed en Musea
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circa 1900, © Archief Lier | www.kempenserfgoed.be | Bernard Janssens
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1907, © Archief Lier | www.kempenserfgoed.be

eerste helft 20ste eeuw, © Archief Lier | www.kempenserfgoed.be
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1

GASTHOF DE VALK 
Grote Markt 27-28

Het voormalige gasthof De Valck is een 
van de weinige Lierse huizen dat tot van-
daag zijn originele functie bewaard heeft. 
In 1417 wordt het voor het eerst vermeld als 
gasthof, als het ware een hotel en herberg 
samen. Eeuwenlang was dit het belangrijkste 
‘hotel’ van de stad. Vele voorname gasten 
vonden hier een lekker bed en dito maaltijd. 
Zo verbleef de hofhouding van de verban-
nen koning Christiaan II van Denemarken 
er enkele jaren (1525-1531). Ook de Deense 
schilder-dichter Holger Drachmann bracht 
hier rond 1882 enige tijd door, en vermoede-
lijk sliep ook de Franse romantische schrijver 
Victor Hugo er in 1837.

Vanaf 1872 zetelde de Katholieke Kring 
in het gasthof. Door de aanwezigheid van 
katholieke politici speelde dit centraal ge-
legen huis een bijzondere rol in het Lierse 
verenigingsleven. Tijdens de Eerste Wereld-
oorlog wordt het pand grondig vernield. In 
1923 wordt het heropgebouwd in neotradi-
tionele stijl naar een ontwerp van de Lierse 
architect Jozef Van Peborgh. De gevelsteen 
met het reliëf van een valk herinnert aan de 
laatmiddeleeuwse naam. Ook de bovenste 
verdiepingen met kruisvensters en getrapte 
dakkapel laten het vijftiende-eeuwse gasthof 
herleven. Met drie smeedijzeren consoles 
kan De Valk zich met vlag en wimpel onder-
scheiden van de buren.

Wandel even door de inrijpoort naar de 
binnenplaats. Hier zie je duidelijk hoe achter 
de fraai getrapte topgevel een eenvoudig 
zadeldak schuilt. Schone schijn.

In het achtergelegen dienstgebouw wordt 
in 1992 op de eerste verdieping de biljart- en 
snookerzaak Mister 100 opgericht. Op de 
benedenverdieping was tot 2014 de zaak 
Saldo gevestigd. Na 31 jaren reklaamver-

koop maakt de winkel plaats voor een feest- 
en evenementenzaal. Toepasselijk heet de 
feestzaal Salle d’eau (spreek uit: Saldo).

Wist je dat
... de meeste huizen vroeger een eigen naam 
hadden? Met de opkomst van de huisnummers 
aan het begin van de 19e eeuw verdwenen vele 
huisnamen. Slechts enkele woningen wisten hun 
naam tot vandaag te bewaren.

2

VOORMALIGE 
STADSPOMP 

Koning Albertstraat 35

Omstreeks 1720-1722 verving de stad Lier 
de niet steeds even schone open waterput-
ten door hygiënisch verantwoorde – want 
gesloten – stenen pompen. In een handom-
draai pompten huisvrouwen ondiep, zuiver 
grondwater naar boven. Eind negentiende 
eeuw verdrongen ondergrondse waterlei-
dingen de zovele individuele stadspompen. 
Vanaf 1913 neemt intercommunale Pidpa 
de rol van de stad over. De stadspompen 
geraakten in onbruik en verval. Eén voor één 
verdwenen ze uit het straatbeeld. Slechts de 
mooiste exemplaren weerstonden de tand 
des tijds. Van de 35 stadspompen resten nu 
slechts enkele dappere blijvers.

Naast het functionele aanbieden van wa-
ter diende een stadspomp er ook met enige 
allure te staan. De vaardige Lierse steen-
houwer Cornelis van Everbroeck toonde 
zich anno 1720 in deze laatbarokke arduinen 
stadspomp van zijn beste zijde. De houten 
kapel kwam er in 1878 bij. Het barokke 
beeld van Onze-Lieve-Vrouw met zegenend 
Jezuskindje komt uit de kapel van de refuge 
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van de abdij van Nazareth in de Blokstraat 
(zie verder op onze wandeling). Haar voeten 
rusten op de maansikkel en vertrappelen 
meteen ook de boosaardige slang van het 
Kwade. Opgeruimd staat netjes.

Wist je dat
... er in totaal nog 9 stadspompen overgebleven 
zijn in Lier?

Wist je dat

... er vroeger geen kraantje met stromend water in 
huis was? Stadsbewoners haalden hun drinkwater 
of water voor de was en de kook met emmers en 
kannen aan openbare pompen of waterputten. Het 
was de taak van de moeders en grootmoeders, en 
zelfs van de kinderen.

Onderweg tref je verschillende pompen aan. Probeer 
eens of er nog water uitkomt.  

3

KAMMENSTRAAT
We wandelen nu door de Kammenstraat, 

vroeger Cammenstraetien genoemd. De 
oorspronkelijke betekenis zou teruggaan tot 
het woord camme, wat brouwerij betekende. 
Het eerste tiental huisjes werd hier gebouwd 
in de tweede helft van de 18e eeuw, fors aan-
gevuld met eenvoudige arbeiderswoninkjes 
in de 19e eeuw. Hier en daar vind je nog 
een muuranker, zoek maar eens. Kijk eens 
achterom. Je merkt meteen het hoogtever-
schil tussen de Lisperstraat en de Koning 
Albertstraat. Dat bedraagt wel 2,4 meter!

4

HOF VAN RANST
Aan het eind van de middeleeuwen wa-

ren de heren van Ranst eigenaar van dit ter-
rein. Vermoedelijk volgt het huidige straatje 
het tracé van de toegangsweg naar het Hof 
van Ranst, een hofstede of boerderij. In de 
loop van de 17e eeuw kwam het Hof in bezit 
van het nabij gelegen dominicanenkloos-
ter (zie verder). Zij verhuurden dit stukje 
grond aan een hovenier. Tijdens de Franse 
bezetting werden alle kloosters opgeheven 
en met alle bijhorende gronden verkocht. 
Vermoedelijk werd ook dit lapje grond ver-
kocht en vervolgens bebouwd. In het eerste 
kwart van de 19e eeuw bevonden zich hier 
aan de linkerzijde een zestal arbeidershuis-
jes. Later zijn er rechts als in spiegelbeeld 
meerdere huisjes bijgebouwd. Zo ontstond 
het steegbeluik: een nauw steegje met langs 
weerszijden kleine arbeidershuisjes van an-
derhalve bouwlaag. De slaapvertrekken met 
smalle vensters gingen deels schuil onder 
het (niet geïsoleerde) pannendak. ‘Slapen 
onder de blote pannen’, heette dat. Een 
kouwelijke bedoening. Wandel gerust tot het 
einde van het straatje om de sfeer van toen 
op te snuiven.
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5

VOORMALIG  
KLOOSTER VAN DE 

PREDIKHEREN 
Lisperstraat 69-85

In 1612 vestigden de paters dominicanen 
of predikheren zich in Lier. Door een schen-
king namen ze drie huizen aan de Lisper-
straat in gebruik: Het Hooghuys, De Gouden 
Bloem en Het Gulden Kruis. Geleidelijk 
breidden zij hun onderkomen uit tot een 

circa 1715, © Archief Lier | www.kempenserfgoed.be | gravure van Jacob Harrewijn

volwaardig klooster met vleugels rond een 
binnentuin, een barokke kapel, een kost-
school, een brouwerij en uitgestrekte tuinen 
en landerijen.

In 1796 sloot de Franse overheid het 
klooster en gaf zij de onderwijzende paters 
het bevel het te verlaten. Het complex werd 
in 1797 als nationaal goed verkocht. Het 
klooster der predikheren deed eerst nog 
dienst als opslagplaats. Maar daarna werd 
het gedeeltelijk afgebroken, opgedeeld en 
verbouwd tot verschillende woningen.

Vandaag vinden we nog enkele beschei-
den sporen van dit omvangrijke klooster-

5
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complex terug in de woningen Lisperstraat 
69 tot en met 83.

De kloostervleugel links van de voorma-
lige kapel werd verdeeld en verbouwd tot 
twee woningen (nummers 69 en 73). Het 
nummer 73 kreeg in de 19e eeuw een neo-
classicistische lijstgevel volgens de toenmali-
ge mode; nummer 69 werd in 1960 voorzien 
van een nieuwe voorgevel. De 17e-eeuwse 
plafonds en het dakgebinte bleven behou-
den. Een blik in de hal van nummer 69 toont 
een houten moer- en kinderbalkstructuur 
met tussenliggende kalkwelfsels.

In de rechtertravee van het nummer 73 
bevond zich de toegangspoort naar het 
kloostercomplex, nu de doorgang naar de 
woningen in de Predikherenpoort. Je kan 
nog enkele oorspronkelijke elementen 
bespeuren in de achtergevels van de huizen 
73, 75 en 77: een steil hellend dak (nok lood-
recht op de straat), enkele muurankers en de 
vensters van de kapel.

De ingemetste gevelplaat boven het 
inkompoortje van huis 79-81 herinnert ons 
aan het verblijf van de predikheren. De tekst 
verwijst naar de stichting van hun kostschool 
in 1612-1619.

Wist je dat
... er verschillende namen circuleren voor deze 

paters? De dominicanen zijn genoemd naar hun 
stichter Dominicus de Guzman die in de 13e eeuw 
het eerste klooster stichtte. In de middeleeuwen 
ontstond de woordspeling Domini canes, ‘(her-
ders)honden van de heer’. De naam predikheren 
komt dan weer van de Latijnse benaming Ordo 
Praedicatorum. Soms worden ze ook jacobijnen 
genoemd, naar het Parijse klooster in de Rue 
Saint-Jacques.

6

DE SON 
Huibrechtstraat 33

Dit statige pand kent een zeer rijke 
geschiedenis met een kern die teruggaat 
tot de 17e eeuw. In 1683, toen het huis nog 
De Weytas heette, kwam het in bezit van de 
Onze-Lieve-Vrouwebroeders (of geschoeide 
karmelieten) van Mechelen. Zij hadden al 
een refugehuis in de Kerkstraat, en richtten 
hier een tweede refuge in. Doorheen de 
eeuwen wisselde het huis zeer regelmatig 
van eigenaar, zelfs meerdere adellijke lieden 
namen hier hun intrek. Begin 19e eeuw 
duikt de nieuwe naam De Son op. In deze 
periode doet het huis voornamelijk dienst 
als kostschool. Later verhuist de school naar 
de Grote Markt en in 1848 wordt in De Son 
het Sint-Jacobsgodshuis ondergebracht. In 
1857 verhuist dit ouderlingentehuis naar Den 
Bril (waar we later op de wandeling langs-
komen). Van 1863 tot 1938 vinden we er een 
jongensweeshuis en van 1939 tot 1963 was 
hier de stedelijke bibliotheek ondergebracht. 
Tegenwoordig is het huis opgedeeld in 
appartementen. Stap eventjes de hal binnen 
via de mooie blauwe poort. 

Neem ook zeker een kijkje in het kleine 
parkje op de hoek. Oorspronkelijk hoorde 
dit stukje groen als tuin bij het huis. Achter in 
het parkje geeft een hek toegang tot de ge-
kasseide binnenplaats van de appartemen-
ten. Aan de poort heb je een mooi zicht op 
de achtergevel met het overhoekse topstuk 
als sierlijke bekroning.
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6 circa 1975, © Archief Lier | www.kempenserfgoed.be
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7

VOORMALIG  
REFUGEHUIS VAN DE 
ABDIJ VAN NAZARETH 

Blokstraat 1-7

Dit gebouw dateert uit 1543. De fraaie 
muurankers steken mooi af tegen de witte 
gevel. Ga binnen langs de indrukwekken-
de blauwe poort. Op de binnenplaats valt 
meteen de traptoren op. De achthoekige 
bakstenen toren uit de zestiende eeuw 
kreeg later een elegante barokke peervormi-
ge spits. Oorspronkelijk waren de aanpalen-
de gebouwen slechts één verdieping hoog.

Deze refuge diende in woelige tijden als 
schuilplaats voor de zusters cisterciënzerin-
nen van de abdij van Nazareth. Die abdij lag 

ten noordoosten van de stad, net over de 
Kleine Nete op de Kloosterheide. De refuge 
was ingericht als een volwaardig klooster, 
met een kapel, een refter, een keuken en 
op de eerste verdieping een slaapzaal. In 
rustige periodes verhuurden de zusters het 
gebouw. Op 3 maart 1579 schuilden ze er 
toen hun abdij in de vlammen opging. Ze 
verlieten Lier voor drie jaar om vervolgens 
naar hun veilige refuge terug te keren. De 
volgende 33 jaar leefden de zusters hier 
in droevige armoede. In 1610 begonnen ze 
dapper met de heropbouw van hun abdij op 
Nazareth.

In 1785 werd de refuge opgeëist als 
militair hospitaal. Het gebouw leed toen 
heel wat schade. Enkele jaren later, in 1789, 
raakte het pand opnieuw beschadigd tijdens 
de Brabantse Omwenteling. In 1798 werd het 
verkocht als nationaal goed. Doorheen de ja-

circa 1916, © Archief Lier | www.kempenserfgoed.be 7
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ren kende de refugie allerlei bestemmingen. 
Zo werd er in 1847 een zijdefabriek gehuis-
vest en tevens een magazijn voor wijn en 
sterke drank onder de naam Ricard Jeune & 
Cie. In 1858 kocht de stad de gebouwen aan 
om ze tot kazerne te verbouwen. Bijgevolg 
werd een extra verdieping opgetrokken en 
het nieuwe deel op de hoek met de Wijn-
gaardstraat aangebouwd (dat ondertussen al 
weer is afgebroken). Van 1949 tot 1974 was 
hier het stadsmagazijn ondergebracht. In 
1986 zorgde Liers architect Hubert Mertens 
voor een eerste gedeeltelijke restauratie. 
Vervolgens vond de stedelijke academie hier 
een tijdelijk onderkomen. Tenslotte richt de 
Lierse Maatschappij voor de Huisvesting het 
in met sociale appartementen. Eind goed, al 
goed.

Wist je dat
... tussen 1648 en 1651 de Engelse theresianen 
tijdelijk in de refugie verbleven? Zij waren hun 
thuisland ontvlucht voor het beleid van koning 
Hendrik VIII en kwamen via Antwerpen in Lier 
terecht. In 1651 betrokken ze hun eigen klooster in 
de Kerkstraat.

Vroeger hadden de huizen vaak torens. Deze torens 
zagen er telkens anders uit, zoals je kan zien op de 
tekening hieronder.
Hoe ziet jouw favoriete toren eruit? Teken hem.

Wist je dat

... de ijzeren staven die je hier ziet muurankers 
genoemd worden? In (oude) huizen, boerderijen en 
andere gebouwen verbinden deze ankers de dragende 
moerbalken, die de vloeren vormen, met de gevels. 
Zo gaan de gevels niet barsten of scheuren. Op de 
wandeling kom je nog allerlei muurankers tegen. 
Hoeveel verschillende kan jij er ontdekken?

tentdak kegelvormige 
spits

klokvormige
torenhelm

peerspits ingesnoerde
naaldspits
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8

VOORMALIGE STADS-
MEISJESSCHOOL 

Abtsherbergstraat 6-10

Sinds 1611 waren de gronden in bezit van 
het Vredebergklooster. De zusters augusti-
nessen hielden er een kostschool open. In 
1797 werd het klooster, net als alle overige 
kloosters, afgeschaft en de gronden en 
gebouwen verkocht.

In 1878 werd op een gedeelte van deze 
gronden de stadsmeisjesschool opgericht 
naar ontwerp van de Lierse stadsbouwmees-
ter Franciscus Hubertus Cox. Enkele jaren 
later bouwt architect Cox ook de rijksmid-
delbare meisjesschool die we zo dadelijk 
gaan zien. Het verklaart meteen waarom 
de huidige Abtsherbergstraat gedurende 
lange tijd Schoolstraat heette. Later kwamen 
hier de stedelijke openbare bibliotheek, 
het stadsarchief en de tekenschool terecht. 
Tenslotte vielen de gebouwen aan de straat-
zijde onder de sloophamer ten voordele van 
nieuwe sociale woningen.

Via de doorgang beland je op de voor-
malige speelplaats. In het lage bakstenen 

gebouw achteraan, voorheen de sportzaal, 
bevinden zich nu de kantoren van de Lierse 
Maatschappij voor de Huisvesting. Dit is 
de enige vleugel van de school die nog 
overeind staat. Via de grote vensters met 
rechthoekige ruitjes stroomde het licht ro-
yaal binnen voor de turnende meisjes.

Werp tot slot ook een blik op het dak van 
de kloosterkapel van weleer.

Hoor je de schoolbel nog rinkelen? Ga 
dan maar netjes in de rij staan.

Zie je het beeldje in het midden van het grasveld? 
Dat is Pallieter. Hij is het hoofdpersonage in een 
boek van de bekende Lierse schrijver Felix Timmer-
mans. Pallieter is een echte levensgenieter. Wat zou 
je hem durven vragen?
Schrijf jouw vragen op een kaartje. Laat je (groot)
ouders, broer, zus of kameraad een verrassend 
antwoord verzinnen.
Bijvoorbeeld: Wat is je favoriete plek om te zwem-
men? Waar kom je helemaal tot rust? Waarheen 
zou je graag op reis gaan?

circa 1992, © Archief Lier | www.kempenserfgoed.be | Louis Dens
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9

VOORMALIGE  
RIJKSWACHTKAZERNE 

Abtsherbergstraat 5

Op de locatie van de stadstuin bouwde 
de Belgische overheid in 1896 een gloed-
nieuwe rijkswachtkazerne. Boven de brede 
toegangspoort prijkt het Franstalige opschrift 
Gendarmerie. Een verdieping hoger bemerk 
je de wapenschilden van België (met stoere 
klauwende leeuw), van de provincie Antwer-
pen en van de stad Lier. Broederlijk naast 
elkaar. Via de poort betreed je de centrale 
binnenplaats. Kijk eens naar de katrol boven 
de inkom, de muurankers en de troggewelf-
jes in de doorgang.

In 2015 vormde de Lierse Maatschappij 
voor de Huisvesting samen met de provincie 
Antwerpen dit forse pand om tot een com-
fortabel appartementsgebouw.

Kijk eens naar boven. Ja, daar helemaal bovenaan. 
Zie je die grote haak?
Dat is een katrol. Vroeger werden daarmee grote 
zakken naar boven getrokken.
Gebruik je fantasie en vertel of teken hoe het er hier 
vroeger in de rijkswachtkazerne aan toe ging. Wie 
woonden of werkten hier? Was het gebouw anders 
ingericht? En hoe zou het er binnen 50 jaar uitzien?

10

RIJKSMIDDELBARE 
MEISJESSCHOOL  

Abtsherbergstraat 4

In 1609 kwamen augustinessen uit 
Noord-Brabant aan in Lier. Zij vestigden zich 
tijdelijk in de Kerkstraat en startten in 1611 
met de bouw van hun nieuwe klooster in de 
huidige Vredebergstraat, waar ze ook een 
kostschool stichtten. De kapel opende zijn 
deuren in 1616.

Zoals hiervoor reeds vermeld, werd 
het kloostercomplex in 1797 afgeschaft en 
verkocht. De kloosterkapel bleef nog enkele 
jaren in dienst tot ze in 1807 definitief sloot. 
Een jaar later kocht textielfabrikant De 
Heyder het volledige gebouwencomplex en 
bracht er een deel van zijn bedrijf in onder. 
De stad kocht de kapel bij het vertrek van 
het textielbedrijf in 1835. De gelijkvloerse 
verdieping werd ingericht als armenschool 
en de eerste verdieping vertimmerd tot 
vergader- en feestzaal. In 1860 transformeer-
de de voormalige kapel tot schouwburg. 
Vandaag vindt de Lierenaar er zijn cultureel 
centrum annex stadsschouwburg.

Op de vrijgekomen kloostergronden 
bouwde stadsbouwmeester Franciscus 
Hubertus Cox in 1884 de rijksmiddelbare 
meisjesschool, enkele jaren na de stads-
meisjesschool in dezelfde straat. De school 
is nu verbouwd tot wooncomplex.

Bewonder op de binnenplaats zeker de 
fraai versierde verluchtingsroosters. 

Wist je dat
... een stadsbouwmeester aangesteld werd om 
advies te geven aan het stadsbestuur over het 
architectuurbeleid? Deze functie verschijnt in Lier 
vanaf het begin van de 19e eeuw.
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HUIS VAN OSCAR 
Vredebergstraat 6

De tuin is gratis toegankelijk tijdens de 
openingsuren van het museum.

Deze stadswoning uit de eerste helft 
van de 19e eeuw behoorde oorspronkelijk 
tot de school van het Vredebergklooster. In 
1798 werd het klooster als nationaal goed 
openbaar verkocht. Tien jaar later vestigde 
textielfabrikant De Heyder hier een van zijn 
ateliers. Na de verhuizing van zijn textiel-
bedrijf naar Leiden in 1835 werden klooster 
en school afgebroken. Op de vrijgekomen 
grond bouwde het echtpaar Verrijdt-Van Pelt 
een woonhuis en damastweverij. De Lierse 
kunstschilder Oscar Van Rompay (1899-1997) 
en zijn echtgenote Jeanne van der Wee 
kochten deze woning in 1936. Momenteel 
is het huis ingericht als museum gewijd aan 
leven en werk van de kunstenaar. Zijn prach-
tige siertuin en groente- en fruittuin bleven 
gelukkig volledig bewaard. Enkel de serre 
en het pittoreske tuinpaviljoen zijn al een 
bezoek meer dan waard.

Laat je bedwelmen door de geuren en de 
kleuren.

12

HOF VAN SANTHOVEN 
Aragonstraat 1

Het Hof van Santhoven is een U-vormig 
complex rondom een deels gekasseide 
binnenplaats. In de 15e eeuw kreeg het huis 
de naam Hof van Santhoven, genoemd 
naar Jan van Santhoven, één van zijn eerste 
bewoners.

In de volgende eeuwen kende het hof 
verschillende functies, werd het bewoond 
door voorname families en werden de 
gebouwen aangepast en verfraaid volgens 
de heersende mode. De huidige gebouwen 
gaan terug tot de 18e eeuw. In de binnen-
plaats kan je de traptoren, steigergaten, zeer 
lange muurankers, dichtgemetselde muur-
openingen (in de puntgevel) en zandstenen 
(hoek)blokken opmerken.

In de 18e eeuw bestond de site uit twee 
gebouwen, met name Het Hof van Santho-
ven en Hoeve Brauwerye. In de tweede helft 
van deze eeuw werd het hof ingenomen 
door de ververij van de textielfabriek De 
Heyder. Het gehele productieproces (weven, 
spinnen, drukken, verven, …) was verspreid 
over meerdere gebouwen in de stad, 
voornamelijk leegstaande kloosters. Nadien 
heeft men er nog andere fabrieken gekend, 
waaronder een zijdefabriek. Hierna geraakte 
het gebouwencomplex in verval en werd 
het tijdelijk gebruikt als verblijfplaats voor 
arbeidersgezinnen.

Eind 19e eeuw verbouwde de Lierse 
architect Jacobus Van Ockelyen het Hof 
van Santhoven. De gevels kregen een wit 
geschilderde bepleistering. In 1880 – tijdens 
de heftige Belgische schoolstrijd – werd 
het Sint-Gummaruscollege gesticht. Enkele 
afdelingen namen hier hun intrek. In 1930 
verhuisde het college naar de Paradijsstraat 
(nu Kanunnik Davidlaan) omdat het gebouw 
te klein werd. In 1933 vestigde de Teeken-
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academie, de huidige Stedelijke Academie 
voor Schone Kunsten, zich alhier. Door een 
te krappe behuizing verhuisde de academie 
in 1989 naar de voormalige Becquevortka-
zerne aan de Koepoortstraat (later tijdens 
onze wandeling). Nadien nam de Lierse 
Kunsthumaniora er zijn intrek tot juni 2010.

Tenslotte verkocht de stad het complex 
aan een particuliere vastgoedontwikkelaar. 
Momenteel wordt de voormalige school 
herbestemd tot residentieel complex.

Wist je dat
... vele gebouwen in de 19e eeuw een wit ge-
schilderde bepleistering kregen? Deze werd 
aangebracht om alle historische bouwsporen 
te bedekken en een harmonieus gevelbeeld te 
verkrijgen.

Bekijk het gebouw aandachtig. Ga daarna met je rug 
naar het gebouw zitten en teken het na zonder om 
te kijken.
Je kan ook iemand van je gezelschap het gebouw 
laten omschrijven zodat jij het kan tekenen. Niet 
stiekem kijken dan he . 

13

STADSPOMP 
Vismarkt

De toenmalige burgemeester Mast-De 
Vries liet de pomp in 1835 oprichten. Je kan 
zijn initialen nog lezen op de pomp. Verder 
is ook het wapenschild van de stad Lier 
aangebracht. De vier bronzen vissen passen 
wonderwel op de Vismarkt.

14

HOF VAN IMMERSEEL 
Heilige Geeststraat 11-20

Ga via de geplafonneerde doorgang 
naar het steegje met een onregelmatige 
plattegrond. Hier vind je enkele woningen 
waarvan de kern opklimt tot de 17e eeuw. 
Toen stond dit achteraf plaatsje bekend als 
Hendrick Nuyens erve. Midden zeventiende 
eeuw kwam het huis in bezit van de Lierse 
patriciërsfamilie van Immerseel. Sindsdien 
heet het Hof van Immerseel.

Van 1624 tot 1671 woonde hier de Lierse 
schoolmeester Hendrik De Pooter. Eerst 
werkte hij voor de dominicanen, later voor 
het stadsbestuur. Daarnaast was hij aan de 
slag als postbode en overdeken van de re-
derijkerskamer De Groeyende Boom. Rond 
1800 vinden we hier de herberg-afspanning 
De Groenpoort, zoals het plekje nu nog 
bekend is. De muurankers en het pompje 
herinneren aan vroeger.

15

STADSPOMP 
Heilige Geeststraat

Eerder kon je al meer lezen over de 
stadspompen. Ook deze monumentale 
arduinen pomp is ontworpen door de Lierse 
steenhouwer Cornelis van Everbroeck. 
Bovenaan duidt het wapenschild van de stad 
Lier met het jaartal 1720 op de opdrachtge-
ver.

In februari 2020 ontvangt de stad Lier 
een erfgoedpremie voor het uitvoeren van 
restauratiewerken aan onder andere deze 
pomp. Eind 2020 zal de gerestaureerde 
pomp opnieuw volledig te bewonderen zijn.
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VOORMALIG  
PREDIKHEREN- 

KLOOSTER DE KLUIS 
De Heyderstraat 44

De binnenplaats is enkel op Open Monumen-
tendag (13 september 2020) te bezichtigen.

In 1797 werden klooster, school, kerk en 
tuin van de predikheren (dominicanen) in de 
Lisperstraat verkocht. Kort daarna slaagden 
ze erin enkele huizen in de Kluizestraat terug 
te kopen. In de volgende jaren verwierven 
ze hier nog enkele panden. De straat lag hun 
nauw aan het hart omdat zij instonden voor 
de bediening van de Kluizekerk.

In 1864 begon de bouw van een nieuw 
klooster naar ontwerp van Liers architect 
Jacobus Van Ockelyen. Bijzonder fraai zijn 
de rode bakstenen lijstgevels met zwarte 
baksteen voor de muurbanden en de ven-
steromlijstingen. Het houten buitenschrijn-
werk met stalen verdeling in ruitvorm dateert 
nog uit 1865. Het interieur sluit aan bij de 
19e-eeuwse neogotiek. Kijk maar eens naar 
de vloer in de doorrit naar de tuin.

Het klooster breidde in 1892 uit met een 
classicistische vleugel langs de zuidelijke 
tuinzijde. Met de aankoop van enkele huizen 
in De Heyderstraat hadden de dominicanen 
opnieuw een school, weliswaar van korte 
duur (1895-1906). In 1984 verlieten de domi-
nicanen Lier en werd de Kluizekerk aan de 
eredienst onttrokken. Vijf jaar later kocht het 
stadsbestuur de kerk en het klooster. 

Het klooster en de pastorie werden 
herbestemd tot stedelijke welzijnsdienst, 
straathoekwerk, Open School en samen-
levingsopbouw. Sinds de zomer van 2020 
staan de gebouwen leeg.

Nadat de kerk eerst enkele jaren werd 
gebruikt door een toneelvereniging kwam 
ze daarna wegens de slechte bouwfysische 
toestand leeg te staan. In 2003 verkocht de 
stad de kerk aan een particulier.

De Normaalschoolsite waar de klooster-
tuin deel van uitmaakt, wordt de volgende 
jaren omgetoverd tot een wijk met een 
co-housing project, individuele woningen, 
start-up plekken en publieke ruimtes. In het 
voormalige kloostercomplex en de aangren-
zende pastorie wenst de projectontwikke-
laar twaalf appartementen en een common 
house met eetruimte, professionele keuken, 
wassalon, gastenkamer, speelruimte en 
co-working space onder te brengen. Het 
plan houdt rekening met de historische en 
architecturale waarde van de gebouwen.

Wist je dat
... er een ondergrondse doorgang is van het kloos-
ter naar de kerk? Deze gang is vandaag jammer 
genoeg niet meer toegankelijk en is afgesloten 
aan de zijde van de kerk.

17

VOORMALIG  
KLOOSTER VAN SION  
/ STEDELIJKE ACADE-
MIE VOOR SCHONE 

KUNSTEN 
Koepoortstraat 1

De Sionsite heeft in de geschiedenis van 
onze stad een bijzondere rol gespeeld. De 
zusters van Sion (komende vanuit Has-
selt) kregen in 1468 toestemming om een 
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slotklooster op te richten. Het klooster van 
Sion werd vervolgens herhaaldelijke keren 
uitgebreid.

Begin 19e eeuw kocht de welstellende 
textielfabrikant Peter de Heyder (die we al 
meermaals ontmoet hebben) het opgehe-
ven klooster. Het complex bestond toen uit 
een groot hoofdgebouw, een kapel (die hij 
sloopte), stallen en schuren en een grote 
tuin. In het hoofdgebouw installeerde hij 
onder meer een magazijn en de spinnerij. 
De overige afdelingen van zijn fabriek bracht 
hij onder in andere gebouwen in de binnen-
stad. In 1835 verhuisde de textielfabriek naar 
Leiden en werden de fabrieksgebouwen 
verkocht.

Na de Belgische onafhankelijkheid in 
1830 kreeg de site een herbestemming als 
militair gebied. Het leger verbouwde een en 
ander in classicistische stijl. Zo werd hier in 
1846 de militaire kinderschool gehuisvest, tot 
deze in 1860 naar Aalst verhuisde. Een le-
gerdepot kwam in de plaats van de kindjes. 
Tenslotte besloot het leger er een kazerne in 
te richten. Van 1863 tot 1989 waren solda-
ten hier druk in de weer. Eerst heette hun 
werkplek de Sionskazerne, later Kazerne 
Luitenant-Kolonel Becquevort. Sinds 1974 
werd het bakstenen gebouw ter hoogte van 
Koepoortstraat 23, samen met enkele bijge-
plaatste loodsen, gebruikt als stadsmagazijn. 
De overige gebouwen van het legerdepot 
kwamen in 1989 leeg te staan.

Sinds 1989 vindt de Stedelijke Academie 
voor Schone Kunsten (SASK) een onderdak 
in het grote gebouw (Koepoortstraat 1). In 
2019 werd de oostelijke pleingevel gerestau-
reerd. Door de witte schildering en de strak-
ke zwarte ramen herwon het gebouw haar 
statige allure uit de 19e eeuw. De overige 
gevels en de bedaking zullen de volgende 
jaren worden aangepakt.

Eind 2013 laat de stad zijn magazijnen af-
breken om plaats te ruimen voor het nieuwe 

stadsontwikkelingsproject. Dat voorzag in de 
bouw van ongeveer 150 woningen, in een 
mengeling van appartementen en gezinswo-
ningen voor sociaal gemengde groepen. De 
Sionsvest werd bij de aanleg opgehoogd tot 
een groene fiets- en voetgangersverbinding 
met brug over de Kleine Nete, die aansluit 
op het natuurgebied Nazareth.

Van het ooit omheinde terrein rest de 
19e-eeuwse muur ter hoogte van de Kardi-
naal Cardijnstraat. Het zorgt voor een beslo-
ten gekasseid plein aan de westelijke zijde 
van het lange academiegebouw.

Wist je dat
... je nog restanten kan zien van gedichte muur-
openingen? Als je voor de centrale inkom staat, 
kan je in de linkervleugel onder de schildering 
nog bouwnaden terugvinden.

Dit was vroeger een legerkazerne. De soldaten 
marcheerden over het plein. Officieren schreeuwden 
hun bevelen. Misschien waren er ook paarden? Of 
kanonnen? Of andere wapens?
Hoe ging het er hier aan toe? Gebruik je fantasie om 
dit te vertellen aan je gezelschap. Of marcheer over 
het plein!
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L’AVENIRSITE 
Hazenstraat 53

Hier kan je iets drinken in Bar Sion. Open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18uur.

In 1898 opende Frans Mariën in Konings-
hooikt een bescheiden rijwielhandel. De 
fiets was toen aan een onstuitbare opmars 
begonnen. In 1912 voegde hij een heuse 
groothandel in fietsonderdelen toe aan zijn 
winkel. Meteen veranderde hij de naam 
van het fietsmerk Korporaal in het glorieuze 
L’Avenir. Met de chique Franse benaming 
onderscheidde hij zich van zijn concurrenten 
die het Engels verkozen. Na de Eerste We-
reldoorlog waren de fietsen alom geliefd. De 
zaken gingen steeds beter. Frans verhuisde 
in 1918 zijn handel naar de stad Lier waar hij 
zich vestigde in de Berlarij. Aangezien het 
meeste transport via het spoor verliep, bood 
de stad meer mogelijkheden van import 
en export. De zaak floreerde als nooit te 
voren. In 1936 kocht de familie Mariën in de 
Hazenstraat een industrieel pand waarin 
voorheen een borstelfabriek gevestigd was. 
Mariën bracht hier de fabricage en groot-
handel in onder. De productie groeide en 
L’Avenir stapte ook actief in de wielrennerij. 

In 1970 startte het bedrijf met de bouw 
van een nieuwe fabriek aan de Post-
hoornstraat. Het Lierse L’Avenir is momenteel 
toe aan zijn vierde generatie en is meteen 
het oudste fietsenbedrijf van ons land.

Momenteel kent de voormalige fabriek in 
de Hazenstraat een tijdelijke herbestemming 
als kunstgalerij, feestzaal en drankgelegen-
heid.

Wist je dat
onder andere de wereldberoemde wielrenner Rik 
Van Looy, bijgenaamd de Keizer van Herentals, 
nog voor L’Avenir heeft gefietst?

19

STADSPOMP 
Kluizeplein

In 1841 kapte steenhouwer J.F.G. Nuyens 
de arduinen stadspomp in opdracht van de 
toenmalige burgemeester Mast-De Vries. 
Fier toonde de burgervader zijn initialen op 
de pomp. De waterspuwer heeft de vorm 
van een mannenhoofd.

20

VOORMALIG  
JEZUÏETENKLOOSTER 

Gasthuisvest 50

Tijdens de openingsuren van de muziek-
school kan je via de hoofdingang de 

binnentuin bereiken.

 In Barmuza is het altijd gezellig om een glaasje 
te drinken. Ondertussen kan je genieten van het 
mooie uitzicht op de voormalige kloostertuin.

In het begin van de 17e eeuw vestigde 
de jezuïetenorde zich te Lier in het Hof van 
Grobbendonk in de Berlaarsestraat, aan 
de achterkant van dit gebouw dus. Na de 
opheffing van de orde in 1773 vertrokken de 
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jezuïeten. In 1780 werden de kerk, het kloos-
ter en de tuin verkocht. Het klooster werd 
tijdelijk ingericht als fabriek. De kerk deed 
achtereenvolgens dienst als parochiekerk en 
hooimagazijn.

In 1841 kochten de jezuïeten hun complex 
terug. Ze bouwden in 1899 een nieuw kloos-
ter en een retraitehuis voor ingetogen bezin-
ning in de tuin. Tijdens de Eerste Wereldoor-
log werd het retraitehuis ernstig beschadigd 
en de residentie volledig vernield. Het dak 
van de kerk ging in vlammen op. De Lierse 
architect Edward Careels tekende in 1923-24 
voor de heropbouw en de restauratiewerken 
van het gehele kloostercomplex. Hij koos 
voor een bescheiden neogotische vorm-
geving. De tuin werd heraangelegd in een 
stemmige Engelse stijl. Sinds de verbreding 
van de Berlaarsestraat na de Eerste Wereld-
oorlog is de kerk ingebouwd in de gevelrij.

In de jaren 1960 daalde het aantal retrai-
tes gevoelig en ook het kerkbezoek nam 
af. In 1968 kregen de laatste kloosterlingen 

te horen dat ze de residentie eind dat jaar 
moesten verlaten. De stad Lier kocht in 1972 
het voormalige klooster aan om er haar 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans te huisvesten. Enkele jezuïeten bleven 
de kerk bedienen, tot in 1986. Bij gebrek aan 
nieuwe intredes dienden de Lierse jezuïeten 
ook dit op te geven. De kerk en de naastge-
legen gebouwen kwamen in privéhanden, 
maar zonder een nieuwe bestemming.

Bij de herinrichting voor de stedelijke 
muziekacademie liet de stad het interieur 
grondig verbouwen. Je ziet dit onder meer 
aan de glas-in-loodramen in de kapel aan 
de zijde van de Gasthuisvest. Enkel het 
bovenste gedeelte van de glasramen bleef 
behouden.

De kloostertuin werd getransformeerd 
tot publiek park met prachtig zicht op de 
Sint-Gummaruskerk. De 17e-eeuwse tuin-
muren verdwenen omstreeks 1972. Kijk 
eens goed onder het struikgewas aan de 
zuidelijke zijde van de vijver. Hier kan je nog 

20



28

enkele fundamenten van het oude klooster 
terugvinden.

In de noordoostelijke hoek van het 
klooster verschuilt zich een intieme binnen-
tuin, toegankelijk via de doorgang onder het 
pand Gasthuisvest 36. Neem hier ook eens 
een kijkje. Het pleintje, vroeger Ossenplein 
genoemd, is een mooi voorbeeld van een 
Liers steegje.

Na jaren van verwaarlozing kwam de 
jezuïetenkerk in handen van de vzw Eduard 
Bressinck. De vereniging stelde zich tot doel 
een kunstencampus te creëren. De ligging 
naast de Academie voor Muziek, Woord en 
Dans leent zich hier uitstekend toe. Het exte-
rieur van de kerk werd gerestaureerd en ze 
werd in 2008-2010 herbestemd als concert-
zaal. Voor de ontsluiting werd in 2012-2014 
een nieuwbouw opgericht. Het gebouw dat 
de kerk en de kloostergebouwen verbindt 
omvat een foyer, cafetaria en leslokalen.

Wist je dat
... er in het park een achtzijdig tuinpaviljoen staat 
waaronder zich een ijskelder bevindt? Aan de 
achterkant van het paviljoentje kan je zelfs nog in 
de helling de ingang van de kelder zien.

21

VOORMALIG ZWART-
ZUSTERSKLOOSTER 

Deensestraat 5 / Kloosterstraat 2

Op het einde van de 14e eeuw schonk 
de welstellende Lierse patriciër Jan van de 
Masthe zijn eigen woonst in de Berlaarse-
straat nabij het Sint-Gummaruskerkhof aan 
enkele zusters. Omstreeks 1450 namen de 
cellezusters de regel van Sint-Augustinus 
aan en werd hen de naam zwartzusters 

gegeven.
De Stad Lier stond erg positief tegenover 

de barmhartige ziekenzorg die de zusters 
verrichtten (bijstand aan stervenden, thuis-
zorg en het afleggen van lijken). Zij schonk 
hen wellicht in het midden van de 15e eeuw 
een woning in de huidige Kloosterstraat. In 
1516 kreeg de gemeenschap de toelating 
om een eigen kapel met klokkentorentje te 
bouwen. Voordien woonden de zusters de 
missen bij in de Sint-Gummaruskerk. Dankzij 
eigen inkomsten en gulle giften van gelovi-
gen bekostigden zij hun nieuwe kapel. Rond 
1600 kochten de zusters de aanpalende 
gronden en gebouwen, zodat hun klooster 
voortaan volledig was omgeven door straten 
en (nu verdwenen) vlieten.

In de volgende decennia vergrootten de 
nijvere zusters hun klooster met nutsruimtes 
voor interne ziekenzorg, zoals een kleine en 
grote refter, een ziekenkamer en keukens. 
Zij verzorgden immers niet enkel aan huis 
maar lieten patiënten ook inwonen.

Omstreeks 1796-1798 schafte de Fran-
se overheid talloze kloosters en abdijen 
af. Zij namen hun roerend bezit in beslag 
en verkochten de gebouwen en gronden 
openbaar als zogenaamd nationaal goed. 
De zusters waren echter goed voorbereid 
en hadden zichzelf en de meest waardevolle 
voorwerpen in veiligheid gebracht. Boven-
dien slaagde moeder-overste Benedicta erin 
om enkele jaren later het convent terug te 
kopen. Vanaf 1810 hervatten de zusters dan 
ook hun gewaardeerde ziekenzorg.

In 1863 begonnen de zusters aan een 
algemene verbouwing van hun onderkomen 
klooster, onder leiding van de Lierse bouw-
meester Jacobus Van Ockelyen. De negen-
tiende-eeuwse nieuwbouw werd voltooid in 
1868 en bepaalt sindsdien grotendeels het 
uitzicht van het klooster. Een gedenksteen 
in de tuingevel herinnert nog aan de eer-
stesteenlegging. In 1882 werd de kapel voor 
de derde keer in 365 jaar heropgebouwd, nu 
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in neobarokstijl. Na de sloop van het oude 
washuis verrees een nieuwe zuidvleugel in 
1952.

Enkele jaren geleden werd het zwartzus-
tersklooster verkocht. De recente zuidvleu-
gel onderging een zeer grondige renovatie 
met behoud van de gevels. Het jeugdhotel 
BedMuzet opende hier in 2015 zijn gastvrije 
deuren. De toegang tot het hotel situeert 
zich niet aan de straatzijde maar in de voor-
malige kloostertuin dankzij een opening die 
gemaakt werd in de tuinmuur. Een monu-
mentale smeedijzeren poort van het atelier 
van Lodewijk Van Boeckel, een bekende 
Lierse smid, werd gerestaureerd, verhuisd 
en herbestemd als toegangspoort.

De voormalige besloten kloostertuin heeft 
een pad dat aan weerszijden wordt geflan-
keerd door taxussen: twee erg waardevolle 
bomen met eeuwig groen, toepasselijk voor 
een paradijselijke tuin. Naast de kapel torent 

een metershoog kruisbeeld dat oorspronke-
lijk afkomstig is uit het cellebroedersklooster.

De overige twee 19e-eeuwse vleugels 
zullen heringericht worden tot opleidingslo-
kalen voor scholen en de academie. De 
kapel blijft zijn functie als repetitieruimte 
van de Stedelijke Academie behouden. De 
fraaie rode bakstenen gevels zullen worden 
gerestaureerd. Werk aan de winkel.

Wist je dat
... er tegen de zuidoostelijke tuinmuur een pavil-
joen staat dat een Lourdesgrot herbergt? Kijk 
zeker eens door de witte deurtjes!

21

circa 1950, © www.kempenserfgoed.be
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VOORMALIG  
SINT-JOZEFRUSTHUIS 

Kardinaal Mercierplein 6-7

De tuin achteraan is tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek bereikbaar via het 

leescafé (Deensestraat 5).

Neem er een goed boek bij en drink een kopje 
koffie in het leescafé.

In het midden van de 15e eeuw vestigden 
de cellebroeders of alexianen zich in een 
woning aan de Minnebrug, recht tegenover 
het convent van de cellezusters of zwartzus-
ters. In 1515 kregen zowel de zwartzusters 
als de alexianen de toestemming om een 

eigen kapel te bouwen binnen hun convent.
Vermoedelijk in de eerste helft van de 17e 

eeuw werd het klooster uitgebreid om de 
talloze zieken (onder andere slachtoffers van 
de pest) te herbergen. De broeders zetten 
de volgende decennia hun barmhartige ta-
ken voort, met steun van de stad. Net zoals 
vele andere ordes werden ook de cellebroe-
ders in 1797 verjaagd uit hun klooster.

Vanaf 1830 keerden meerdere kloosteror-
des en congregaties terug naar Lier, zo ook 
de cellebroeders. Zij slaagden er in om hun 
zorgzame activiteiten opnieuw op te nemen. 
In 1866 ging een groots bouwproject van 
start. De kapel werd vergroot en aangepast 
en vervolgens werd er een nieuw neogo-
tisch kloostercomplex opgericht, bestaande 
uit meerdere vleugels geschikt rond een 
rustgevende binnentuin.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw 
ging de kloostergemeenschap langzaam 
achteruit. In 1946 vertrokken de laatste 

1903, © Archief Lier | www.kempenserfgoed.be 
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broeders uit Lier richting Aken. De Lierse 
zwartzusters kochten het klooster aan en 
richtten het in als Sint-Jozefrusthuis. Twintig 
jaar later wensten de zusters het klooster 
van de hand doen, wegens de ondermaatse 
uitrusting van de 19e-eeuwse gebouwen. 
Na jarenlange onderhandelingen met 
de stad ontruimden de zusters het oude 
alexianenconvent in 1989. De stad sloopte 
het complex (met uitzondering van kapel en 
aanpalende kloostervleugel) om op de vrij-
gekomen ruime locatie de huidige stedelijke 
openbare bibliotheek te laten verrijzen.

De kapel en de lokalen in de aansluiten-
de kloostervleugel, CC Colibrant genaamd, 
kregen een nieuwe bestemming als ruimtes 
voor conferenties, vergaderingen, semina-
ries en voorstellingen. Op de hoek aan de 
Deensestraat kan je in een gevelnis nog het 
beeld van Sint-Rochus zien. Als pestheilige 
herinnert hij aan de ziekenzorg van weleer.

Na afbraak van het klooster verscheen er 
een ‘stadstuin’ op de hoek van de Deen-
sestraat. De korte zijde van de kapel kreeg 
onlangs een bakstenen voorzetgevel met 
de wijzerplaat van het torenuurwerk van de 
Sint-Gummarustoren.

Een deel van de stadstuin is ingericht 
als besloten tuin bij het leescafé. Ga er 
eens verpozen tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek. Werp dan ook een blik 
op de prachtig gerestaureerde Colibrant-
zaal. Net zoals het exterieur bieden de 
muurschilderingen binnen een vermenging 
van romaans-byzantijnse en neogotische 
motieven.

Wist je dat
... de tuingevel van de kapel oorspronkelijk 
voorzien was van een calvarie en een metershoge 
crucifix? Tegenwoordig hangt dit tegen de kapel 
in de kloostertuin van de zwartzusters waar we 
daarnet voorbij kwamen. Het kruisbeeld verhuis-
de na de aankoop van het cellebroedersklooster 
door de zwartzusters. Sporen zijn nog zichtbaar 
in de tuingevel van de kapel.

23

STADSPOMP 
Kattenstraat x Bril

Ook deze monumentale arduinen pomp 
is ontworpen door de Lierse steenhouwer 
Cornelis van Everbroeck. Net als bij de ove-
rige stadspompen bemerk je bovenaan het 
wapenschild van de stad Lier en de datering 
1722. Deze pomp stond oorspronkelijk aan 
de Spaanse Poort (Bril 8-10).

Wist je dat
... er bij de overplaatsing van de pomp van de 
Spaanse Poort naar de Kattenstraat iets danig 
fout is gegaan? De arduinen stenen werden in de 
verkeerde volgorde gestapeld. Dat was niet zo 
slim…



circa 1933, © Archief Lier | www.kempenserfgoed.be | Leo Vaes
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SCHOLE VAN  
DHEER MUYS 

Bril 6

Stap onder de mooie korfboogpoort naar 
de binnenplaats. Hier zijn nog meerdere 
gedenkstenen bewaard die verwijzen naar 
weldoeners van het gesticht. Kijk ook naar 
de mooie roedeverdeling van de glazen 
binnendeuren aan de poort. Zowel langs de 
straatzijde als aan deze binnenplaats is de 
gevel geel gekaleid.

In 1686 richtte Michel Muys, pastoor van 
het gasthuis in Lier, een weeshuis voor jonge 
meisjes op. De Schole van dheer Muys 
kreeg ook al eens de bijnaam Marollen. 
In 1830 breidde het zich flink uit door het 
samengaan met het Maagendhuis op de 
Mosdijk. Wegens plaatsgebrek verhuisde het 
grotere weeshuis naar de ziekenzaal in het 
Lierse begijnhof. Het gebouw in de Bril werd 
in 1857 in gebruik genomen door het Sint-Ja-

cobsgodshuis, overgebracht vanuit De Son 
aan de Huibrechtstraat. Na flinke verbou-
wingen vonden de behoeftige ouderlingen 
hier een nieuw onderkomen. Zo kwamen 
er in de vleugel loodrecht op de straatzijde 
een refter en een ziekenzaal. Op de eerste 
verdieping vonden de ouden van dagen gro-
te slaapzalen. De ruimteverdeling van 1857 
komt grotendeels overeen met de huidige 
indeling. Na ongeveer honderd jaar verhuis-
den de ouderlingen naar het rusthuis Para-
dijs aan de Kanunnik Davidlaan. Korte tijd 
later nam MIVAS – een sociaaleconomisch 
bedrijf, opgericht in 1968 – het afgedankte 
ouderlingentehuis in gebruik als bescherm-
de werkplaats. Uiteindelijk belandde het 
gebouw rond 1980 in handen van vzw Liers 
Ontmoetingscentrum Den Bril die er talrijke 
lokale verenigingen een plek biedt. Aan de 
overkant van de binnenplaats opende in 
2012 een gloednieuwe theaterzaal met de 
welluidende naam Marollen. Pastoor Muys 
zou het eens moeten weten.
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HOF VAN  
GEETRUYEN 

Netelaan 2-6

In de 16e eeuw werd aan de Netelaan, 
dicht bij de Sint-Janstoren, een woning in 
bak- en zandsteenstijl gebouwd. Eeuw na 
eeuw vergrootten en verfraaiden opeen-
volgende eigenaars De Grote Hofstadt. Zo 
kreeg ze in de 18e eeuw een barokke poort- 
ingang in blauwe hardsteen en later een 
waterpaviljoen.

De familie Schram voegde in 1815 als 
nieuwe eigenaar een nieuwe woonvleugel 
toe. Ze lieten de andere vleugels verbouwen 

circa 1908, © Archief Lier | www.kempenserfgoed.be 25

en de buitengevels bepleisteren. Emmanuel 
Schram was een bevlogen plantenliefheb-
ber. Hij legde een riante lusttuin met water 
in Engelse landschapsstijl aan. Hier plantte 
hij diverse uitheemse struiken en bomen. 
Een ware botanische tuin bloeide op. Als 
we vandaag door het stadspark kuieren, 
genieten we net als mijnheer Schram van de 
kronkelende paden, de onregelmatige vijver, 
de rijke variatie aan bomen en struiken en 
de pittoreske bruggetjes.

Naast zijn siertuin liet Schram het leeu-
wendeel van zijn gronden door vaardige 
tuiniers omtoveren tot moestuin, tuin met 
kweekplanten en een boomgaard. Vandaag 
doet de voormalige nutstuin dienst als Lierse 
evenementenweide.
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Eind 19e eeuw kreeg het landhuis de 
naam Hof van Geetruyen, naar de nieuwe 
eigenaar Constant Emmanuel van Geetruy-
en. In 1917 kocht de stad Lier het landhuis 
met tuinen. De grote tuin veranderde in 
een openbaar stadspark en het landhuis in 
de Ecole Moyenne (stedelijke middelbare 
jongensschool). In 1968 opende het museum 
Timmermans-Opsomerhuis hier zijn deuren. 
De stad presenteerde fier zijn voornaamste 
kunstenaars. In de voormalige nutstuin kab-
belde het stedelijk zwembad, dat inmiddels 
is afgebroken.

In 2018 werden de kunstzinnige collecties 
verscheept naar het nieuwe stadsmuseum. 
De stad laat binnenkort een herbestem-
mingsstudie uitvoeren. Ondertussen zal het 
gebouw tijdelijk dienst doen als schoolge-
bouw voor onder andere Open school en 
het Centrum voor Volwassenenonderwijs, 
in afwachting van hun definitieve verhuizing 
naar het oude zwartzustersklooster.

Vroeger was dit de tuin van een rijke man. Hij hield 
enorm veel van planten. Hij liet bij zijn landhuis een 
heel fraaie tuin aanleggen. Zijn persoonlijke tuin is 
nu veranderd in een stadspark voor iedereen.

Wandel eens door het park. Kan jij ontdekken van 
welke bomen deze blaadjes zijn?

2

3

4

1

5
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de vervallen Corneliustoren aan het begin van de 20e eeuw, © Archief Lier | www.kempenserfgoed.be | Bernard Janssens
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ZIMMERTOREN

In café De Zimmer kan je met een drankje in de 
hand genieten van het prachtige uitzicht over de 
Binnennete.

De Zimmertorensite bestaat uit de voor-
malige herberg en roepzaal Het Schippers-
huis en de aangrenzende Corneliustoren (nu 
gekend als Zimmertoren), het Zimmerpavil-
joen en de omliggende tuin.

Het Zimmerplein werd pas in de 20e 
eeuw ingericht als plein. Vanaf het begin van 
de 14e eeuw liep hier de stadsgracht tussen 
de Gevangenenpoort en de Corneliustoren, 

26

26
de verbouwing tot Zimmertoren circa 1929, 
© Archief Lier | www.kempenserfgoed.be
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als deel van de eerste stadsomwalling. Later, 
toen deze verdediging geen strategisch 
nut meer had, kregen de gebouwen andere 
functies. De Corneliustoren mocht als op-
slagplaats verder leven.

In de loop van de 19e eeuw werd naast 
de Corneliustoren een classicistisch pand 
met wit geschilderde en bepleisterde gevel 
gebouwd, namelijk het Schippershuis. 
Brouwer Van der Linden richtte het in als 
herberg en enkele jaren later eveneens als 
veilingzaal. In 1867 werd in de voorgevel 
van het Schippershuis een oude gevelsteen 
met een reiger met vis in de bek ingewerkt, 
afkomstig van de verdwenen abtsherberg 
Sint-Bernards. Deze is nog steeds aanwezig 
boven de buitendeur.

In de tuin konden de klanten rustig 
drinken en eten. De bomenrij met lindes 
langsheen de kade van de voormalige vliet 
dateert nog uit deze periode.

Tot in 1912 bleef de brede waterloop 
(stadsgracht) bewaard en werd de kade 
gebruikt als los- en opslagplaats van bouw-
materialen. Om die reden stond het Zim-
merplein eertijds gekend als ‘Kaai’. In 1912 
dempte de stad Lier de stadsgracht en liet 
een gekasseid plein aanleggen over de hele 
breedte. Na 1918 veranderde de benaming in 
Wilsonplein.

In 1919 kocht de stad de Corneliustoren 
en het Schippershuis aan met de bedoeling 
de toren volledig af te breken. In de nasleep 
van de Eerste Wereldoorlog waren er im-
mers veel bouwvallige gebouwen in de stad 
die stelselmatig afgebroken werden. Het 
plan werd echter niet meteen uitgevoerd, 
waardoor de toren en het Schippershuis een 
geleidelijk verval kenden.

In 1928 begon de Lierse architect Edward 
Careels aan de restauratie en herbestem-
ming van de Corneliustoren. De werken 
verliepen met horten en stoten bij gebrek 
aan mankracht, geld en bouwmaterialen. 

De onderbouw in witte kalkzandsteen 
bleef behouden. De schitterende jubelklok, 
naar ontwerp van Louis Zimmer, vond een 
passende plaats in de bovenbouw. Op 29 
juni 1930 was het zover: de Zimmertoren 
werd plechtig ingehuldigd. De aanpalende 
tuin werd heraangelegd, met behoud van de 
lindeboom. De kaaizijde aan de Binnennete 
kreeg een afsluiting in de vorm van een 
natuurstenen zuilenrij, afkomstig van het 
afgebroken Sint-Elisabethgasthuis in de 
Berlaarsestraat.

Na de restauratie van de Corneliustoren 
tot Zimmertoren wijzigde de benaming een 
laatste keer van Wilsonplein naar Zimmer-
plein.

In 1958-1960 werd het Zimmerpaviljoen 
gebouwd. Het Zimmermuseum paste zich 
aan de moderne bezoekers aan. In 2018 
opende het Schippershuis opnieuw als café 
met een stukje terras in de binnentuin. De 
komende jaren zullen er aan de Zimmerto-
ren en het Schippershuis de nodige onder-
houdswerken worden uitgevoerd.

Neem in de tuin zeker eens een kijkje, en 
… een drankje. Geniet ondertussen van een 
prachtig uitzicht op de Binnennete en het 
Hof Van Geetruyen aan de overzijde.

Wist je dat
... de werklieden die hielpen bij de bouw van de 
Zimmertoren voornamelijk vrijwilligers waren? 
Het materiaal werd weer gerecupereerd uit de 
afbraak van andere gebouwen. 
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HET BEGIJNHOF
Het begijnhof van Lier heeft een rijke 

geschiedenis. Het ontstaan van het Lierse 
Begijnhof rond het midden van de 13e eeuw 
sluit nauw aan bij de ontstaansgeschiede-
nis van de stad. In de 14e eeuw werd het 
begijnhof een eerste keer uitgebreid en 
omgevormd tot een stratenbegijnhof. Daarna 
volgden er nog drie uitbreidingen. De laatste 
vond plaats in de 18e eeuw na het dempen 
van de Begijnengracht, de huidige Gracht-
kant.

In 1966 werd het begijnhof beschermd als 
monument en cultuurhistorisch landschap. 
In 2001 startte de opmaak van een groot 
masterplan voor de restauratie en ontwikke-
ling van het Lierse begijnhof. Een belangrijke 
realisatie van dit masterplan zijn de recente 
restauraties van acht begijnhofwoningen 
en een restant van één van de voormali-
ge conventen in de Symforosastraat. Alle 
gerenoveerde huisjes worden verhuurd aan 
enthousiaste begijnhofliefhebbers. De stad 
en OCMW Lier zullen tot en met 2025, met 
steun van de Vlaamse Overheid, verder 
inzetten op nieuwe restauratie- en renovatie-
campagnes, waarbij ook de straten grondig 
aangepakt zullen worden.

Wist je dat
... het Lierse begijnhof UNESCO werelderfgoed 
is? Sinds 1998 prijkt het samen met 12 andere 
Vlaamse begijnhoven op de lijst.

28

KALVARIEBERG
Vroeger was er op deze plek een boom-

gaard, gelegen langs de kleine Nete, die 
deel uitmaakte van de Kleyne Hofstadt en de 
Kalkoven. Rond 1695 werd de Kalvarieberg 
toegevoegd aan het begijnhof.

Dit gekasseide rechthoekige pleintje 
wordt omringd door witgekalkte begijnen-
huisjes met kleine voorhofjes en houten 
hekwerk. Centraal ligt een schilderachtig 
langwerpig hofje met een poortje. Aan het 
einde zien we een witte piëta uit 1840 onder 
een blauw geschilderd portiek met rondom 
drie linden. Vroeger noemde men de huizen 
op deze plek den Nieuwen bouw.

Sta ook even stil bij de mooie namen van 
de huisjes. Vaak koos de eerste bewoner 
deze. Zo zie je links St.-Innocentius XI en 
St.-Stanilaus Kostka. In de hoek achteraan 
links ligt het pittoreske Kasteel van Emmaüs, 
een verwijzing naar het bijbelse verhaal van 
de Emmaüsgangers, waar Jezus op Paasdag 
verschijnt aan twee discipelen. Verder zien 
we nog De Berg Thabor, wat verwijst naar 
de gedaanteverandering van Jezus, waarbij 
hij voor de ogen van Petrus, Johannes en Ja-
cobus in een lichtstralend lichaam verander-
de en er sprak met Mozes en Elia. Het huis 
daarnaast draagt de naam St.-Nicolaus. Hier 
wordt niet Sinterklaas bedoeld, maar wel 
paus Nicolaus I (820-867). Dit huis vormde 
ooit één grote woning met het pand rechts 
ervan, de Martelaars van Japoniën. Deze 
naam klinkt ons wat vreemd in de oren, 
maar herinnert aan de vervolgingen die de 
Japanse christenen doorstonden tussen 
1603 en 1616. Later veranderde de naam van 
het huis in St.-Donatus. Tussen dit huis en 
het volgende lag oorspronkelijk een klein 
steegje van ongeveer drie meter breed dat 
naar een open plaats leidde. Later kwamen 
hier een suikerfabriek en vervolgens de 
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Margarinefabriek Raymaekers. De breedte 
van het steegje merk je op in het terug-
wijkende deel van het bakstenen huis. De 
oorspronkelijke naam van het volgende huis, 
Maria Presentatie, vertelt het verhaal van de 
presentatie van de driejarige Maria aan God 
in de tempel van Jeruzalem. Later verandert 
de naam van dit huis in St.-Adrianus. Het 
laatste huis, rechts op de hoek is de Ou Pas-
torie. Deze woning is tegen de Beemdpoort 

aangebouwd. Dit pand is historisch een van 
de interessantste woningen op het begijnhof 
en gaat mogelijk terug tot 1448 wanneer een 
nieuwe pastorie werd gebouwd. De pastorie 
heeft minstens twaalf pastoors verwelkomd. 
Eind 17e eeuw werd de huidige pastorie aan 
de Begijnhofstraat gebouwd, waardoor de 
oude pastorie een begijnenwoning werd. 
Halverwege de 19e eeuw maakte het zich 
nuttig als schoolgebouw.

circa 1930, © Archief Lier - www.kempenserfgoed.be 

zie ommezijde
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Heb je al gehoord van een geschreven 'elfje'? Dit is 
een kort gedichtje van elf woorden verdeeld over 
vijf regels. De eerste regel telt 1 woord. De tweede 
regel heeft er twee, enzoverder. De vijfde regel stelt 
het opnieuw met 1 woord en bevat meestal een 
samenvatting van het geheel. Kijk maar eens naar 
het voorbeeld.

Gaan
Snel onverwacht
Zie je liggen
Ik zeg dag, dag!
Vriend.

Laat je inspireren door de omgeving om zelf een 
'elfje' te verzinnen.

Wist je dat

... het beeld in het kapelletje een pi ta is? In het 
Italiaans betekent piet  medelijden. Een geschil-
derde of gebeeldhouwde pi ta is de voorstelling van 
moeder Maria die treurt om haar dode zoon Jezus. 
En wij lijden mee met haar. Medelijden dus.

29

SINT-JOACHIM-EN- 
ANNAGODSHUIS & 

SINT-BARBARA- 
EN-BEATRIXGODSHUIS 

Begijnhofstraat

Het ontstaan van dit godshuis begon 
elders in Lier. In 1599 stichtte Gommaar 
Baeck bij testament het Sint-Annagods-
huis voor noodlijdende echtparen, op dat 
moment uniek in Lier. Er bestonden wel 
al godshuizen voor mannen en vrouwen, 
maar niet voor getrouwde koppels. Baeck 
schonk zijn woning in de Kluizestraat en al 
zijn goederen aan het godshuis. Het nieuwe 
godshuis bleef echter niet lang gevestigd 
in de woning van de vrome stichter. Samen 
met de Kluizekerk werd het ter beschikking 
gesteld aan de predikheren. Richalt van 
Grasen, schepen en burgemeester van de 
stad Lier, fungeerde als eerste bestuurder. 
In 1613 kocht de magistraat een erf aan de 
Begijnhofstraat en liet op een deel ervan zes 
woningen voor bejaarde echtparen bouwen. 
Het ensemble groeide in 1732 aan met drie 
woningen en meteen werd ook de zieken-
zaal vergroot. Honderd jaar later waren er 
een tiental huisjes in twee rijen.

In 1847 werd op de andere helft van het 
perceel aan de Begijnhofstraat het Sint-Bar-
bara-en-Beatrixgodshuis voor vrouwen 
gesticht. Jacobus Van Ockelyen, bouwmees-
ter van het Bestuur van Gast- en Godshuizen 
van Lier, ontwierp twaalf woninkjes en een 
kapel. Enkele jaren later werd de tuin van 
het naastgelegen huis toegevoegd zodat er 
zes woningen bij konden komen.

In 1852 besliste het Bestuur om de tuin 
tussen beide godshuizen aan te kopen. Vier 
nieuwe woningen bevolkten dit perceel. 
Vanaf 1855 werd het Sint Joachim- en Anna 
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Godtshuys verbouwd en breidde het aantal 
woningen zich nogmaals uit. In 1862 pakten 
bouwvakkers de voorgevel aan van dit voor-
malig 17e-eeuwse complex. Aan de tuinzijde 
van de toegangspoort verwijst een gedenk-
steen boven de boog hiernaar.

De kleine huisjes hadden weinig comfort. 
Er was geen gas, geen centrale verwar-
ming, één badplaats voor alle bewoners en 
gemeenschappelijke toiletten buiten. Vanaf 
1970 verbeterde het wooncomfort enigszins, 
stapje voor stapje. Uiteindelijk kregen de 
huisjes een grondige restauratie-renovatie in 
2013-2014. De woningen werden verruimd, 
zodat er nu 24 huisjes voor 1 of 2 personen 
zijn. Aan de straatzijde werden een verga-
derzaal, atelier en sanitair voor het Centrum 
voor Lierse Textiele Kunsten ingericht. Het 
centrale binnenplein met Lourdesgrot werd 
heraangelegd en de straatgevels weer 

bepleisterd en wit geschilderd. De woningen 
zijn nu op een ingenieuze manier van meer 
licht en lucht voorzien. Let maar eens goed 
op de voordeuren. Ze lijken van ver volledig 
gesloten, maar zijn in feit voorzien van een 
voorzetstuk in geperforeerd staal.

29

circa 1930, © Archief Lier | www.kempenserfgoed.be 
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de poort in het begin van de 20ste eeuw op de 
oorspronkelijke plek in de Kapucijnenvest, 
© Archief Lier | www.kempenserfgoed.be 
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BLES
Aan de ingang van dit steegje staat een 

17e-eeuwse arduinen poort, oorspronkelijk 
de toegangspoort van het Handbogenhof 
aan de Kapucijnenvest. Daar oefenden de 
leden van de handboogschuttersgilde van 
Sint-Sebastiaan. De reliëfs van bogen en 
pijlen maakten meteen duidelijk wie achter 
deze poort druk doende was. In 1952 be-
landde de poort hier. Via de Bles, vroeger 
het Blyksken genoemd, konden de hand-
boogschutters ook naar hun oefenterrein. 
Nu is het een doodlopend straatje. Aan de 
rechterzijde van het steegbeluik staan sim-
pele arbeidershuisjes uit de 19e en 20e eeuw.

31

RUSTHOF  
VAN ACKER-PEETERS 

Begijnhofstraat 2

In 1903 werd het Rusthof Van Acker-Pee-
ters gebouwd tegen de Gevangenenpoort 
aan. Op het neorenaissance hoofdgebouw 
aan de Begijnhofstraat luidt het opschrift 
Rust Hof. Een sleutel met het monogram 
V/A/B vlak boven de ingang verwijst naar 
de stichters Van Acker-Peeters en Berg-
mann-Van Acker. Het oudmannenhuis zelf 
vormt een geheel van twaalf huisjes rondom 
een gezellige binnenplaats, afgescheiden 
van de Kapucijnenvest door een ijzeren hek 
op arduinen basis. De centrale huisjes zijn 
bekroond door een gebogen fronton. In het 
midden van de tuin prijkt een waterput met 
gietijzeren bekroning van de Lierse kunst-
smid Lodewijk Van Boeckel. In 2008 werd 
het pand volledig gerestaureerd en ingericht 
als hotel.

Wist je dat
... de bouwheer de huisjes vermoedelijk bouwde 
voor zijn pachters? Als een pachter de pensi-
oengerechtigde leeftijd bereikte, kreeg hij een 
onderkomen in één van de huisjes op voorwaarde 
dat hij zijn pacht vrijgaf. Dat was een goede oplos-
sing zonder afkoopkosten, pacht is immers altijd 
wettelijk goed beschermd geweest.
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KEIZERSHOF 
achterkant Fl. Van Cauwenberghstraat 35

We staan hier aan de achterkant van een 
huis in de Florent Van Cauwenberghstraat, 
namelijk Den Grooten Kreft. Dit brede bur-
gerhuis onder steil zadeldak gaat vermoede-
lijk terug tot begin 18e eeuw. De bakstenen 
achtergevel heeft in het midden van zijn 
top een laadvenster met laadbalk en katrol. 
Vermoedelijk diende de zolder als opslag-
ruimte. De muurankers in de gevel duiden 
op de aanwezigheid van een achterliggende 
houten draagstructuur.

Kijk ook even rond je. Hier staan enkele 
prachtige bomen. Zo zie je vlakbij grote es-
doorns en wat verderop statige beuken.

Neem een blaadje van de bomen. Liefst eentje dat op 
de grond is gevallen.
Leg het groene blad onder een onbeschreven vel papier 
en wrijf erover met jouw potlood/pen.
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